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VOORWOORD
Ik herinner me mijn eerste dag op school. Allemaal nieuwe mensen, nieuwe lessen, nieuwe 
lokalen. We roken de geur van koffie, voelden onze vingers pijn doen van het schrijven, 
hoorden de bel zo’n twaalf keer per dag het einde van het lesuur aankondigen. Doorheen de 
jaren geraakten we gewend aan de rumoerige refters en stijgende hoeveelheden leerstof. Al 
die tijd zijn we gegroeid op twee manieren. Fysiek is er bij iedereen wel een paar centimeter 
bij. Mentaal gingen we van zorgeloos kind naar zo zorgeloos mogelijk jongvolwassen. Nog 
niet helemaal volwassen (gelukkig!), maar toch al jongvolwassen. Ondertussen werden we 
zo goed mogelijk klaargestoomd voor de toekomst. Of dat nu was met grote toetsen om te 
leren studeren of met frustratietraining met die ene leerkracht, we leerden elke dag bij. Ik 
hoop dat dat de rest van ons leven ook zo zal zijn. Dat we elke dag, hoe vroeg ook we moeten 
opstaan, hoe hard we ook ons best moeten doen om een deadline te halen, kunnen bijleren. 
Over onszelf, over anderen, over relaties, de samenleving, de wereld, misschien zelfs het 
universum. 
Maar laten we even terugblikken. Wat hebben wij gedurende die zes jaar toch allemaal 
gedaan. We bezochten steden en musea in binnen- en buitenland. Sommigen van ons 
werkten mee aan het schooltoneel of daagden zichzelf uit met de 20km door Brussel. De 
wetenschappers onder ons bouwden aan projecten die echt naar de ruimte gingen met 
SP.Ace terwijl de lezers in de leesclub boeken bespraken en mee op leesweekend gingen 
naar Lokeren. 
Ergens tussendoor was er natuurlijk ook nog tijd voor les.
Nu de dagen donkerder worden mogen we de warmte van onze vrienden en familie niet 
vergeten. Het jaar is nog niet om en het schooljaar zal nog even duren, maar vakantie en 
gezellige feesten zullen ons allemaal deugd doen om er weer vol tegenaan te gaan en elke 
dag bij te leren, zodat die laatste dag daar is voor we het weten. Geniet van de heerlijke 
vakantie!

Vince Van Damme - 6GRLA



4 5

ACTIEF
Dansen als een zwerm vogels

Vijf en zes Humane Weten-
schappen gingen op bezoek 
bij topdansgezelschap 
Rosas.

Ieder jaar merken we 
tijdens het schooltoneel 
hoe graag en getalenteerd 
onze leerlingen dansen. 
Toch is hedendaagse dans 
voor de meesten van onze 
leerlingen nog onontdekt 
domein. Voor het vak 
kunstbeschouwing trokken 
we met onze derde graad 
Humane Wetenschappen 
naar CC Westrand in 
Dilbeek om kennis te 
maken met deze nieuwe 
taal. Onder deskundige 
begeleiding van Lenneke, 
danspedagoge bij Rosas, 
werden we ondergedompeld 
in de fascinerende en 
soms moeilijk begrijpbare 
basisbewegingen van het 
internationaal gerenom-
meerde dansgezelschap. 
Onze dag eindigde met 

de avant-première van Il 
Cimento dell’Armonia e 
dell’Inventione, waarin vier  
mannelijke dansers, elk met 
hun eigen lichaamstype 
en stijl, dansten op de Vier 
seizoenen van Antonio 
Vivaldi. 

Hieronder enkele impressies 
van onze leerlingen:

“Tijdens de workshop 
kregen we verschillende 
dansbewegingen uit de 
hedendaagse dans voor-
geschoteld. De inspiratie 
voor deze dansstijl zit in de 
activiteiten van het dagelijkse 
leven. Kleine acties of 

bewegingen kunnen tot 
een volledige choreografie 
leiden.”  (Auguste)

“Toen we de workshop deden 
met Rosas merkte ik eigenlijk 
dat ik al wist dat dans veel 
meer is dan wat mensen 
meestal denken. Voor mij is 
dans ook experimenteren en 
dingen proberen die er op het 
eerste gezicht misschien een 
beetje onnodig of vreemd 
uitzien. Wat ik grappig vond 
was hoe sommige anderen 
keken, van “huh, is dit nu 
dans?” Alsof dans altijd 
hiphop, ragga of jazz moet 
zijn. Je zag echt dat moment 
waarop ze even niet wisten 
wat ze moesten denken.” 
(Louisa)

“Als eerste oefening moesten 
we in de zaal stappen of 
stilletjes lopen, achteruit, 
iemand volgen of gewoon 
in ritme blijven. In het begin 
was het een beetje raar om 

zo’n oefeningen te doen en 
ook best raar om jezelf te 
laten gaan zonder te veel na 
te denken. 
Het idee van “flocking”, of 
samen bewegen als een 
zwerm vogels, was bijzonder 
en had ik nooit gedaan in 
mijn leven. Wanneer we 
begonnen aan deze oefening 
was het vooral grappig om 
gewoon de voorste persoon 
te volgen zoals een groep 
vogels (telkens wanneer 
we draaiden, werd iemand 
anders de leider). (Chiara)

“Voor een andere oefening 
lieten we ons inspireren 
op de reeks van Fibonacci 
(1+1+2+3+5+8+...), waar 
we dus als de spiraal van 
Fibonacci in een acht 
moesten draaien, die 
steeds kleiner werd.  Deze 
beweging kwam later in de 
voorstelling terug, perfect 
synchroon uitgevoerd, wat 
heel impressionant was om 
naar te kijken.” (Lio) 

“Het feit dat een wiskundig 
patroon omgezet kan worden 
naar een structureel patroon 

in dans, vond ik interessant.” 
(Chiara)

De voorstelling zelf was 
voor onze leerlingen door de 
voortdurende herhaling aan 
beweging behoorlijk lang, 
en voor sommigen ronduit 
slaapverwekkend. Toch 
ervaarde iedereen wel kleine 
of langere momenten van 
magie, wanneer licht, geluid 
en de vier dansende lichamen 
in absolute perfectie samen 
bewogen. 

“Hoewel de voortdurende 
herhaling soms wat 
saai werd, waren er echt 
interessante momenten, 
zoals wanneer ze een reeks 
eerst normaal uitvoerden en 
daarna volledig omgekeerd. 
Ook de combinatie van 
stijlen viel op: je zag 
elementen van zowel ballet 
als breakdance, wat voor een 
leuke voorstelling zorgde. De 
kostuums waren heel fluïde, 
waardoor elke beweging veel 
duidelijker en eleganter naar 
voren kwam.” (Lina) 
 
“Persoonlijk vond ik de 

voorstelling zelf niet heel 
leuk; het is niet echt iets waar 
ik uit mezelf snel  naartoe 
zou gaan. Toch wil ik niet 
zeggen dat het een slechte 
voorstelling was, want er 
waren zeker momenten 
die me zijn bijgebleven en 
die ik indrukwekkend vond. 
Bijvoorbeeld de scène 
met de storm, waarin drie 
dansers exact dezelfde 
bewegingen uitvoerden, 
terwijl een breakdancer op 
de achtergrond danste. Dit 
vond ik een bevreemdende 
combinatie van stijlen 
die werkte. Hoewel de 
voorstelling dus niet naar 
mijn persoonlijke smaak is, 
vond ik het achteraf toch 
bijzonder dat ik erbij was.” 
(Anna)

Mieke Bleyen 
en de leerlingen van 6 HUM
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ACTIEF
Romereis

Om 9u35 stipt op de 
luchthaven van Zaventem, 
identiteitskaart in de hand, 
klaar om het vliegtuig op te 
stappen. Dé reis waar elke 
leerling klassieke talen al 
vanaf het eerste jaar in de 
lessen Latijn naar uitkijkt, 
werd eindelijk een feit: de 
Romereis.

Eens we in Rome waren 
aangekomen, gingen we 
meteen aan de slag door 
de Zuil van Trajanus en het 
paleis van koning Victor 
Emanuel II te bezoeken. Het 
adembenemende uitzicht 
van Rome bij zonsondergang 
was toch wel een ervaring 
die je in je leven eens moet 
meemaken. De tweede dag 
hield ook wat belangrijks 

in petto, het Forum 
Romanum en het welbekende 
Colosseum. We kunnen 
dan ook gerust zeggen dat 
onze verwachtingen werden 
ingelost en dat we, mede 
dankzij de uitstekende uitleg 
van de leerkrachten, vol 
ontzag deze pronkstukken 
van de stad konden be-
wonderen. Het was ook 
interessant om te zien hoe 
het oude Rome doorheen 
de jaren flink was gestegen 
boven zeeniveau, en hoe 
goed sommige delen van de 
stad bewaard zijn gebleven.
Op woensdag bezochten 
we onder andere de Ara 
Pacis en kregen we in 
de Sant' Ignazio de kans 
om het wereldberoemde 
plafond te bewonderen, 
onze galerij staat er nu vol 
van. De dag erna stond de 
oude havenstad van Rome 
op het programma: Ostia. 
Tussen de goed bewaarde 

ruïnes voelden we ons even 
teruggekatapulteerd naar 
het Romeinse havenleven.
Op de voorlaatste dag 
trokken we zelfs naar een 
ander land: Vaticaanstad. 
Vanuit de verte zagen 
we al de imposante Sint-
Pietersbasiliek. We kregen 
de unieke kans om door de 
Porta Sancta te wandelen, 
een poort die maar om de 25 
jaar wordt geopend. Bij het 
Vaticaan hoorden natuurlijk 

ook de Vaticaanse Musea en 
de Sixtijnse Kapel, waar onze 
paus Leo XIV onlangs werd 
verkozen. 

Deze vijf dagen van 
onophoudelijk wandelen 
door de legendarische stad 
werden telkens afgesloten 
met overheerlijke spaghetti, 
pizza, bruschetta, calzone, 
tiramisu… 
Op zaterdag werd het tijd 
om onze koffers weer te 

pakken en op het vliegtuig 
huiswaarts naar Gallia 
Belgica met bewondering 
terug te blikken op deze 
adembenemende week in 
Rome. 

Venimus, vidimus, amavimus 

Youssef Haltout 
Maxim Tran
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CREATIEF
Volmondig ja

Dit is het tiende schooltoneel 
waar ik aan meewerk, en dat 
allemaal omdat ik moeilijk 
‘nee’ kan zeggen. (We 
tellen de filmeditie ‘Love in 
Lockdown’ van 2021 niet 
mee.) Al tijdens mijn eerste 
septembermaand aan het 
Sint-Pieterscollege vroeg 
mevrouw Van Petegem 
mij of ik zin had om mee te 
werken aan het schooltoneel, 
ze zochten nog iemand om 
te helpen bij kostuums en 
rekwisieten. Ik zei dus niet 
‘nee’ en voor ik wist was mijn 
kerstvakantie gevuld met 
het naaien van omkeerbare 
soldatentenues (‘Hamlette’, 
2016).

Ik had enorm genoten van 
de ervaring dus wanneer 
de vraag kwam of ik deel 
wou uitmaken van het 

schooltoneelteam, zei 
ik opnieuw niet ‘nee’ en 
zodoende heb ik een paar 

edities gezucht, gevloekt 
en genoten, samen met 
mevrouw Vandeputte en 
mevrouw Van Bossuyt. We 
hebben samen, als kostuum- 
en rekwisietenteam, toch wel 
wat uitdagingen doorstaan. 
De steeds loskomende 
snorren en baarden van de 
Russen bij ‘De Controleur’ 
(2017) - nogmaals sorry 
aan die leerlingen - en het 
aannaaien van minstens 
honderd tandwielen voor 
de steampunkvibe van 
‘Hij=Zij’ (2024) spring to 
mind. Om nog maar van de 
gigantische vogel gemaakt 
uit plastiekflessen te zwijgen 
(De Blauwe Vogel, 2020).

Als gevolg van het nog 
steeds onsuccesvol zijn in 
het ‘nee’-zeggen, werd ik 
plots aanvoerder van het 

schooltoneelteam. Net toen 
kreeg onze regisseur, Jan 
Fonteyn, het fantastische 
doch enorm ambitieuze idee 
om te werken met water op 
het podium (‘Gestrikt’, 2023). 
We hadden de stress, en 
voor sommige leerlingen de 
dramatische gevolgen, van 
de verplichte coronatesten 
van het jaar voordien (‘De 
zaak van de dieren tegen de 
mensen’, 2022) nog maar 
pas verwerkt. In deze beide 
edities waren de stalen 
zenuwen en de creativiteit 
van mevrouw Vreven 
onmisbaar.

En dan nu, na jaren het 
privilege te hebben gehad om 
leerlingen te zien schitteren 
en groeien op het podium 
- en na het welgekomen 
aansluiten van de kundige 
meneer Hermans, de 
onvermoeibare mevrouw De 
Borgher en de toonkunstige 
meneer Van Eetvelde - heb 
ik me gewaagd aan de 
uitdaging van scenarist. Het 
verhaal van het schooltoneel 
2026 zal een bewerking van 
‘Peter Pan’ worden, met de 

steun van Jan Fonteyn als 
bedreven regisseur. Ons team 
en onze leerlingen zijn volop 
in de repetities gedoken om 
er een intrigerend, muzikaal 
en dynamisch spektakel van 

te maken. Hopelijk komen 
jullie ervan genieten op 30 of 
31 januari 2026. Je zegt toch 
niet ‘nee’...

Deborah Gies
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INFORMATIEF
Vragen aan ... meneer Kestens

Waarom bent u leerkracht 
geworden?

Dat gebeurde niet helemaal 
gepland. Na enkele jaren te 
hebben gewerkt met mensen 
op de vlucht, zocht ik een job 
waar ik mijn energie in zou 
kwijt kunnen. 

Waarom heb je ervoor 
gekozen om deze vakken te 
geven?

Ik ben altijd al heel geboeid 
geweest door verschillende 
talen (Duits, Spaans, 
Zweeds). De keuze voor Duits 
maakte ik toen ik 18 jaar was, 
dus daar had ik niet per sé 
heel goed over nagedacht. Ik 
vroeg mij vooral af waarom 
er (nog altijd) zo’n negatief 
beeld hangt rond dat land. 

Welke gebeurtenis is u het 
best bijgebleven in de jaren 
dat u lesgeeft? 

De eerste keer dat ik een les 
moest geven voor een volle 
klas pubers en de beamer en 
audio werkten niet. Dat was 
pure, pure stress. 

Als u één dag   een ander 
beroep zou mogen uit-
proberen, welk zou dat dan 
zijn?

Ik zou een sportverslaggever 
zijn op het WK voetbal. 

Wat is uw eigen favoriete 
schoolherinnering uit uw 
jeugd? 

Een illegaal waterballonnen-
gevecht met de zesdejaars 
waarmee we de leerkrachten 
in de lerarenkamer dwongen. 
(Ik wil jullie niet op ideeën 
brengen). Of mijn mondelinge 
eindexamen Frans waarop ik 
97% behaalde (zeer trots). 

Wat is het mooiste com-
pliment dat u ooit al gekregen 
heeft van een leerling?

Dat ze me zouden missen in 
het volgende jaar. 

Wat was vroeger uw favoriete 
en minst favoriete vak?

Mijn favoriete vak was 
geschiedenis, mijn minst 
favoriete fysica. 

Wat is uw favoriete plek om 
te ontspannen na een drukke 
schooldag?

In het Elisabethpark voor de 
Basiliek van Koekelberg. 

Welke tip zou u uw jongere 
zelf geven als u terug kon 
gaan naar uw middelbare 
schooltijd?

Ik zou mezelf zeggen dat 
er na de middelbare school 
nog heel veel kansen zouden 
komen om verschillende 
dingen uit te proberen. 18 
jaar is nog heel jong om al te 
weten wat je voor de rest van 
je leven wil doen. 

Heeft u een verborgen talent 
dat uw leerlingen waarschijnlijk 
niet kennen?

(Ultimate) Frisbee spelen. 

Wat vindt u het mooiste aan 
werken met jongeren?

Jongeren zijn oprecht. Als 
iets interessant is, zijn ze 
enthousiast. Vinden ze iets 
belangrijk, gaan ze heftig in 
discussie. Hebben ze er geen 
zin in, dan wordt dat meteen 
duidelijk. Volwassenen laten 
vaak minder in hun kaarten 
kijken. 

Welke drie dingen zouden 
leerlingen nooit over u raden?

Dat ik linkshandig ben, veel 
te veel boeken koop en graag 
kook. 

Wat is het meest creatieve 
spiekbriefje dat u ooit hebt 
gezien?

Een uitgeschreven spiek-
briefje op de enkel, verborgen 
onder een kous.  

Als u een dier zou zijn, welk 
dier past het best bij u?

Een eekhoorntje. Dat lijkt ook 
nooit stil te zitten. 

Welke muziek of artiest 
luistert u graag in uw vrije 
tijd?

Jamie XX, Stikstof, J. Cole, 
Radiohead, Tame Impala.

Als u een beroemdheid in de 
klas mocht uitnodigen voor 
een gastles, wie zou dat zijn?

Laat Angela Merkel maar 
eens langskomen in de les 
Duits! 

Als u een dag lang een 
leerling zou zijn, bij welke 
leerkracht zou u dan in de 
klas willen zitten?

Bij meneer Vervaeke! 
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 Belg van het jaar  

Wie maakt een verschil? 
Wie toont passie en weet 
anderen te inspireren? Het 
zijn criteria die meespelen 
in de keuze van Belg van het 
jaar en waar Willy Goossens 
met glans uitblinkt. Als 
82-jarige leerkracht is hij dan 
ook een van de 100 Belgen 
die genomineerd zijn voor 
deze titel.  Wij hebben net 
gestemd. U toch ook? 

Sporttrofee 1ste graad 

Het leerkrachtenteam heeft 
alles gegeven, maar de 
leerlingen gingen uiteindelijk 
met de overwinning naar 
huis. Dat iedereen zich 
geamuseerd heeft, daar 
bestaat geen twijfel over. 
Proficiat aan the GOATS!

SPC-Quiz

De derde editie van de 
(oud-) leerlingen- en 
sympathisantenquiz was 
opnieuw een schot in de 
roos. Zowel leerlingen 
als leerkrachten werkten 
enthousiast mee aan dit 
evenement. De opbrengst 
gaat zoals steeds naar de 
meerdaagse uitstappen.

Dat het quizplezier leeft, 
bleek eens te meer uit het 
grote aantal inschrijvingen. 
Met maar liefst 55 
deelnemende ploegen zaten 
we aan ons maximum – de 
beschikbare plaatsen waren 
dan ook in een mum van 
tijd volzet. Er snel bijzijn 
volgend schooljaar is dus de 
boodschap.

Taal kan deuren openen 

Hoe een boekopdracht van 
vorig schooljaar voor het 
vak Nederlands kan leiden 
tot een uniek moment ... 
Wat er gebeurt als mevrouw 
Cleeren de brief die haar 
leerlingen van het eerste 
jaar toen aan de koning 
moesten schrijven, ook 
echt opstuurt ... Voorstellen 
om België beter te maken, 
waarschuwingen voor grap-
pige of zelfs gevaarlijke, 
zelfverzonnen situaties, 
werden overgemaakt aan 
het Koninklijk Paleis. Het 
resultaat? Een grote koker 
met daarin een officiële brief 
van koning Filip zelf ... te 
bewonderen in D15.

Lief en leed 
	
Overlijdens: 

23/07/2025		  Joske Raspoet, moeder van Erik de Schrijver (lk) 
			   en grootmoeder van Birgit de Schrijver (lk)
28/09/2025		  Marie Antionette Saccomanno, 
			   moeder van Noémie Alam (lk)
10/10/2025		  Guido Van de Cauter, 
			   broer van Godfried Van de Cauter (oud-directeur)
14/10/2025		  Piet Van Bellingen, vader van Geertrui Van Bellingen (lk)
29/11/2025		  Magda De Deyn, moeder van Johan De Schrijver (lk)

Geboortes:

15/08/2025		  Seb, zoon van Elise Volcke (lk)
30/10/2025		  Lea, dochter van Kato Vermoesen (lk)
20/11/2025		  Emile, zoon van Tom Bauweleers (oud-ll) en Jole Carlé 		
			   (oud-ll) en kleinzoon van Paul Carlé (oud-directeur)

Postbus Schakel
Schakel is er voor iedereen die nu of ooit affiniteit met het college heeft of had. Dan hebben 
we het zowel over (oud-)leerlingen als (oud-)leerkrachten. Bijgevolg proberen we er van en 
voor iedereen iets in te steken. Wellicht zijn we hier en daar toch iets uit het oog verloren?
Heb je nog leuke nieuwtjes die in Schakel zouden kunnen komen? Laat zeker iets weten.
Al wie nog bij ons op school zit, kan terecht bij Postbus Schakel in Smartschool. 
Sympathisanten van buiten het college, kunnen mailen naar 
schakel@sint-pieterscollege.be.
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SPORTIEF 
Union-speler Sami Devaux heeft één grote droom: 
“Beroepsvoetballer worden” 

Voor Sami Devaux is 
het allemaal duidelijk. 
Beroepsvoetballer worden, 
dat is gewoon zijn droom. 
De zestienjarige leerling 
van 5EcMt, die al op jonge 
leeftijd in de voetbalwereld 
terechtkwam, is na een 
speciale opleiding in Luik één 
van de U18-beloften die het 
goede weer maken bij Union, 
op dit ogenblik toch de meest 
toonaangevende voetbalclub 
van onze hoofdstad. 

“Mijn ouders vertelden 
indertijd aan iedereen die het 
horen wilde dat ik al sinds de 
leeftijd van twee een bal in de 
voeten had”, start Sami zijn 
verhaal. “Maar het was pas 
toen ik zes was, dat ik voor 
het eerst de stap naar een 
officiële club zette. Dat was 
dan RCSA Heizel, de vierde 
Brusselse club die onder de 
hoede stond van het project 

BX. Trainen deden we toen 
in de buurt van het Atomium. 
Ja, er was toen al sprake 
van competitie, maar grote 
verplaatsingen stonden toen 
niet op ons programma. 
Daar ben ik tot mijn tiende 
gebleven om vervolgens over 

te stappen naar Jeunesse 
Molenbeek, waar ik uitkwam 
bij de U12.” 

Na nog een jaar bij RSD Jette, 
niet ver van het Brusselse 
universitaire ziekenhuis, 
gespeeld te hebben, kreeg 
Sami de kans om het op een 
nog hoger niveau te proberen. 
Zo’n twintigtal jongeren uit 
Brussel en Wallonië kregen 
immers de gelegenheid 
om in het Luikse Sart 
Tilmant een professionele 
opleiding te volgen, een 
soort van topsportschool 
eigenlijk. “Ik heb dus mijn 
vierde humaniorajaar in Luik 
afgewerkt. Op zondagavond 
vertrokken we naar het 
internaat, waar studeren 
en voetballen mekaar af-
wisselden. De eerste training 
kwam er al in de loop van de 
voormiddag aan. Om tien 
uur werd er vervolgens met 

de lessen gestart, en dat tot 
twee uur in de namiddag. 
Daarna volgde de tweede 
training van de dag. Op 
woensdag stond er steevast 
een wedstrijd tegen een 
of andere topploeg op het 
programma. Natuurlijk heb ik 
vorig jaar op voetbalgebied 
enorm veel bijgeleerd.” 

En opnieuw werd Sami 
opgemerkt, deze keer door een 
aantal verantwoordelijken van 
de Brusselse topclub Union. 
“Ik heb toen een week met 
die groep mogen meetrainen, 
waarna de test als geslaagd 
werd beschouwd. Op 23 juli 
van dit jaar werd dan het 
contract geofficialiseerd en 
kreeg ik een plaats in het 
team van de U18. Ik stond 
zelfs meteen in de lijst van 
de preselectie van UEFA 
Youth Challenge, waarin 
het team van Union mag 
aantreden tegen topclubs 
zoals Newcastle en Paris 
Saint-Germain. Die kans zal 
dan voor mij eerder iets voor 
volgend jaar zijn.” 

Begin september keerde 
Sami dan ook terug naar 
het college, waar hij de nu 
studierichting Economie-
Moderne Talen volgt. “In 
het begin was het uiteraard 
aanpassen om het nieuwe 
studieritme gewoon te 
worden maar intussen is 
dat allemaal mooi in orde 
gekomen. Maar goed, 
vandaag de dag train ik 
viermaal per week op 
het Barca-sportterrein in 
Anderlecht. Daar trek ik 
dan telkens vanuit Relegem 
met het openbaar vervoer 
naartoe. Op dinsdag en 
donderdag starten we om 18 
uur met de fysieke training, 
daarna volgt tot 20.30 uur de 
specifieke voetbaltraining. 
Dat maakt natuurlijk dat 
ik mijn studiemomenten 
goed moet plannen, maar 
op dit ogenblik is alles best 
combineerbaar.” 

De eigenlijke competitie 
vindt op zaterdag plaats. 
“We treffen in de groep van 
de Elite 2 teams zoals RWDM 
Brussels, Beerschot, KV 
Kortrijk en Lommel SK. Zelf 

speel ik op de linkerflank en 
als links-centrale verdediger. 
Het is onder meer mijn taak 
om in volle aanval goede 
assists te geven maar zelf 
een doelpunt maken, vind 
ik uiteraard ook erg leuk. 
Natuurlijk kijk ik fel op naar 
de toppers die in het eerste 
elftal spelen en volg ik heel 
enthousiast hun prestaties. 
Zelf kom ik echter met 
deze beroepsspelers nooit 
in contact. Ooit zelf prof-
voetballer worden, dan is 
zeker mijn droom, maar 
daar zal nog wel enige tijd 
overheen lopen. Wat ik na 
de humaniora verder wil 
studeren, daar ben ik nog 
niet aan uit, maar het zal 
absoluut iets met sport zijn.” 

Willy Goossens
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INFORMATIEF 
SP.Ace in the States! (Deel 1)

25/08: 	 Eindelijk was 
het zo ver. Team 1 kon ver-
trekken naar de Verenigde 
Staten. Eerste stap: de 
mensen van de security uit-
leggen dat ons project niet 
gevaarlijk is. Na een tussen-
stop in Frankfurt waren we 
klaar voor de vlucht naar de 
VS. Tijdens die vlucht werd 
er meermaals verkondigd 
dat de piloot na deze laatste 
vlucht met pensioen ging en 
bij aankomst in Denver stond 
de brandweer klaar om ons 
vliegtuig te besproeien als 
eerbetoon aan de jaren dienst 
van de piloot. Wij hebben dan 
ook (op vraag van de cab-
in-crew in het Nederlands) 
een kaartje geschreven om 
hem te feliciteren. Border 
Control & Immigration bleek 
niet de nachtmerrie die de 
media ons hadden doen 
vrezen, gelukkig maar. In Al-
buquerque was er wél een 
echt probleem: de koffers 
van Adrien en Luiz waren 
niet aangekomen en zouden 
nog in Denver zijn. Meneer 

de Schrijvers koffer was wel 
aangekomen. Gelukkig maar, 
want daar zat materiaal voor 
ons project in! Na doodmoe 
de luchthaven te verlaten om 
onze auto op te halen konden 
we na een rit van een paar 
uren (alles is ver in de US) 
eindelijk neerploffen in onze 
queen-sized bedden van het 
Motel 6 in Santa Rosa.

26/08: De volgende dag zijn 
we na het ontbijt meteen 
naar de basis gereden 
want we hadden nog veel 
werk te doen. Daar stelden 
we ons eerst voor aan 
Douglas en Aaron, die het 
ballonprogramma leidden en 
ons een plaatsje toewezen in 
de hangar van NASA. Op het 
programma van onze eerste 

“werkdag” stond het testen 
van alle instrumenten apart. 
De software kwam daarna 
pas aan de beurt: de code 
van Julien - die uitstekend 
geschreven bleek te zijn - 
aanpassen naargelang wat 
er werkte. 

Vandaag ook het vertrek 
van Team 2! Plots voelde al-
les écht officieel aan: het is 
geen droom – we vertrek-
ken echt naar de Verenigde 
Staten! Bagage inchecken, 
zwaaien naar België en hop, 
onze eerste vlucht: Zaven-
tem–Schiphol. Bij de landing 
vonden Thoai Vy en ik (Lina) 
het logisch om te applaudis-
eren. De rest van het vliegtu-
igpubliek blijkbaar niet... De 
blikken spraken voor zich: 
wat doen die twee nu? In 
Schiphol raceten we meteen 
naar onze volgende vlucht: 
Los Angeles, here we come! 
En toen: de mythische U.S. 
Border C	 ontrol. Die viel 
uiteindelijk heel goed mee. 
Een paar standaardvragen: 
waarom we in de VS waren, 
of we eten mee hadden. Toen 
kwam het moment dat Me-
neer Vanderhoeven moest 
zeggen wat er op zijn brood 
zat: “Choco met boter.” De 

blik van de ondervrager... on-
betaalbaar. Je kon gewoon 
zien dat hij dacht: “Wie doet 
dat nu?” Na dit avontuur had-
den we vijf uur de tijd in LAX 
(Los Angeles Internation-
al). Op zoek naar terminal 
3 dus. Die bleek meer weg 
te hebben van een verlaten 
bushalte, niks te zien of te 
doen. We waren dus vooral 
aan het rondkijken en wacht-
en, tot ik plots iets geks zag: 
op de schermen verscheen 
“CHA/L”. Dat leek verdacht 
veel op mijn naam, Lina Cha-
hir. Toeval? Twee minuten lat-
er verscheen “VAN/R” (heel 
toevallig de initialen van Me-
neer Vanderhoeven). Toen 
daarna ook nog “NGU/T” 
opdook (de afkorting van 
Thoai Vy), was ik zeker: hier 
is iets mis. Meer paniek dan 
logica, maar gelukkig bleek 
er niks aan de hand. Meneer 
Vanderhoeven is het gaan 
vragen, en blijkbaar was het 
puur toeval. (Al blijf ik erbij: 
drie van de vier namen? Dat 
is toch geen toeval meer?)
Na vijf uur wachten konden 
we eindelijk naar Albuquer-
que. Albu–wat? Juist ja. De 
vlucht was zo rustig dat het 
eerder een busrit leek, be-
halve dat we onderweg plots 

een kleine honderd meter 
omlaag ‘donderden’. Ik was 
zo moe dat ik niet eens mijn 
ogen opendeed om te ki-
jken wat er gebeurde. Na in 
totaal veertien uur vliegen 
kwamen we dan toch aan 
in Albuquerque (nog steeds 
niet onze eindbestemming). 
Gelukkig waren we nog net 
op tijd om onze wagen op 
te halen, en tot onze ver-
rassing kregen we geen wa-
gen met vijf, maar eentje 
met zeven zitplaatsen. Dat 
was ideaal, want zo konden 
we telkens met één auto op 
pad – precies goed voor ons 
gezelschap van zeven. Dan 
maar doorgereden naar het 
hotel, al lagen we pas rond 
1u (plaatselijke tijd!) in bed. 
De volgende ochtend zijn we 
vroeg vertrokken voor een 
rit van twee uur richting Fort 
Sumner, waar de NASA-bal-
lonbasis gelegen is.

27/08: Team 1 testte de 
geigerteller en gamma-
spectrometer 1 samen, 
terwijl de meisjes van Team 
2 de isolatie verder in orde 
brachten en probeerden 
de gammaspectrometer 
2 aan de praat te krijgen. 
Het werd uiteindelijk een 
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productieve dag want het 
grote werk was gedaan, 
de code werkte voor de 
belangrijkste experimenten 
apart: de muondetector 
was OK, de geigerteller en 
gammaspectrometer 1 ook. 
Gammaspectrometer 2 
hebben we niet aan de praat 
gekregen. We waren hoopvol 
dat we op tijd klaar zouden 
zijn voor de integratie ‘s 
anderendaags.

28/08: 	 De tijd begon 
te dringen! Van 9 tot 
16u dus allemaal stevig 
doorwerken, de leerkrachten 
inbegrepen. Testen en 
nog testen. Vermoeiend, 
maar gezien het nogal 

succesvolle eindresultaat, 
zeker de moeite waard: we 
konden ons experiment 
zoals beloofd op tijd aan 
NASA overhandigen! Een 
communicatietest bewees 
dat onze experimenten het 
verwachte startup signaal 
doorgaven: voor zover we 
konden nagaan was alles 
in orde! En dus was een 
kleine beloning wel verdiend. 
Daarom gingen we op weg 
naar Clovis. Een iets grotere 
stad (met veel meer opties 
gelukkig) waar we in een 
heerlijk Steakhouse aten. 
Voor meneer de Schrijver 
hoort daar een glas rode 
wijn bij. Maar om daarom 
zijn paspoort te gaan 

controleren? Is hij te jong 
voor een glas wijn? Na deze 
grappige interactie gingen 
we – met mr. Vanderhoeven 
aan het stuur - nog op weg 
richting de fameuze Walmart 
om de dag af te sluiten 
‘just like regular American 
people’.

29/08: 	 Teveel wind 
voor een ballonvlucht en 
dus al vroeg de baan op 
voor een rit van 6 uur naar 
Petrified Forest National 
Park. Onderweg daar 
naartoe hebben we Painted 
Desert gezien. We hebben in 
de ‘Blue Mesa’ gewandeld, 
‘Rainbow Forest’ en ‘Crystal 
Forest’ bezocht waar we 220 
miljoen jaar oude, versteende 
bomen zagen. Van daar zijn 
we verder gereden naar de 
Barringer Meteor Crater. Deze 
meteoorkrater is 50,000 jaar 
geleden ontstaan en heeft 
een diameter van 1200 meter 
en een diepte van 170 meter. 
Bijzonder indrukwekkend! 
Na 7u rijden waren we terug 
in Fort Sumner om 1u ‘s 
nachts. Afstanden in de VS 
...

Team SP.Ace

CURSIEF
Mysteries van het SPC: bezet?

Het is altijd druk tijdens de middag in de toiletten, toch zijn sommige toiletten nooit open. 
Deuren werden ook al vastgeplakt met plakband om ons te beletten erin te kruipen. Wat zit 
er eigenlijk achter deze deuren? Je hebt er misschien nooit aandacht aan besteed en je zou 
het beter gewoon negeren. Ik heb er lang over nagedacht en na een maand heb ik eindelijk 
actie ondernomen. De bel ging om 16 uur, iedereen liep naar buiten. Iedereen behalve ik.

Het geluid van voetstappen verdween langzaam, en de stilte van de school voelde onnatuurlijk 
zwaar. Voorzichtig liep ik naar de toiletten. De deur die altijd dicht was, leek me haast aan 
te staren. Het plakband was oud en rafelig, alsof iemand het haastig had aangebracht. Met 
trillende handen trok ik eraan. Het scheurde met een scherp geluid dat door de gang echode. 
Ik hield mijn adem in. Achter de deur was het donker, veel donkerder dan een gewoon toilet 
zou moeten zijn. Er hing een vreemde geur, niet vies, maar… oud. Alsof er iets al jaren 
verborgen zat. Ik zette één stap naar binnen. Mijn schoen kraakte op de vloer. En toen zag 
ik het: geen toiletpot, geen wasbak, maar een smalle trap die naar beneden leidde. Een trap, 
verborgen in een schooltoilet. Mijn gedachten tolden. Waarom zou er een trap zijn? Waar 
leidde die naartoe? Ik wist dat ik moest kiezen: teruggaan en doen alsof ik niets gezien had, 
of verder afdalen in het onbekende.

Nog voor ik helemaal beneden was, hoorde ik twee welbekende stemmen. Ze hadden het 
over een nieuwe uitvinding die ze wilden uitproberen op een onschuldige leerling uit het 
eerste jaar. Ik heb voor de rest niet zo goed gehoord wat ze van plan zijn, maar ik ben er 
zeker van dat dit niet legaal is. Momenteel heb ik nog geen sluitend bewijs omdat telefoons 
verboden zijn - een techniek om dit geheim te verbergen -, maar ik zal volgende keer wel iets 
vinden. Als jullie later geen nieuws krijgen, betekent dit dat ze mij hebben betrapt ...

Eleni Caucheteur 6MT
Kelissa Penven 6MT

Microsoft Copilot
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Hoe heeft het Sint-
Pieterscollege je onder-
steund in het combineren 
van je artistieke ambities?

Ruben: Toen ik meedeed aan 
Junior Eurosong, mocht ik 
vroeger vertrekken, toetsen 
uitstellen … De school dacht 
echt mee en ik kreeg daarin 
veel vrijheid. Dat heeft me 
geholpen om mijn creativiteit 
volledig te ontwikkelen.
In het derde middelbaar 
nam ik deel aan mijn eerste 
musical, Kadanza. Dat waren 
elk weekend zes shows bij 
Studio 100. We vertrokken al 
op vrijdagmiddag om de zaal 
op te bouwen en te repeteren. 
Super intens, zeker als kind. 
Maar ook dan was de school 
begripvol wanneer ik weinig 
tijd had voor schoolwerk.

Heb je tijdens je middelbare 
school meegedaan aan op-
tredens of schoolactiviteiten?

Ruben: In het tweede 
middelbaar deed ik mee 
aan het free podium, waar 
ik “Grenade” zong. Heel 
spannend, want je kent 
iedereen in de zaal. Het 
schooltoneel wilde ik twee 
jaar doen, maar door Ketnet 
opnames ging dat niet, wat ik 
wel jammer vond.

Hoe is jouw carrière als 
zanger/acteur begonnen?

Ruben: Zingen en acteren zat 
altijd al in mij, al komt dat 

niet van thuis. Mijn ouders 
hebben twee slagerijen. 
Mijn droom was Junior 
Eurosong. Ik schreef me drie 
jaar na elkaar in, en op mijn 
dertiende raakte ik door de 
selecties. Dat zette alles in 
gang.
Daarna kwam Ketnet Musical, 
en vervolgens Forever. Door 
die reeks herkende heel 
Ketnet-kijkend Vlaanderen 
mij op school. Later kwam 
ik na een auditie in Bobby 
terecht, met Miguel Wiels, 
Niels Destadsbader en 

Peter Van de Veire achter 
het project. We kregen veel 
aandacht, tot corona alles 
stillegde. Begin 2022 hebben 
we nog de uitgestelde shows 
gespeeld, maar daarna 
stopten we ermee.

Veel mensen kennen je ook 
van Het Gezin. Hoe kijk je 
daarop terug?

Ruben: Dat programma 
heeft mij echt achtervolgd, 
haha. Mijn verhaallijn was 
“ik leer rijden”. Tijdens mijn 
allereerste rijles plakten ze 
camera’s in de auto, en binnen 
het uur was ik gecrasht. 
Ik vergat volledig dat dat 
gefilmd werd. De productie 
was dolblij, want dat leverde 
views op. En inderdaad: het 
fragment ging viraal. In 2019 
op Facebook, later op TikTok, 
en om de paar jaar duikt het 
opnieuw op.
Mensen spraken mij toen 
overal aan — zelfs in 
Amsterdam. Ik wil liever 
herkend worden voor mijn 
werk dan voor een virale 
crash, maar soit… ik kan er nu 
mee lachen.

Ondertussen bleef je wel 
acteren. Hoe ging dat verder?
Ruben: Na Bobby speelde ik 
in 2022 mee in Rewind, een 
familiefilm. Daarna kreeg ik 
een rol in Milo, opgenomen 
in 2024. Ik speelde de nieuwe 
love interest naast Camille, 
zo’n derde persoon die extra 
spanning in het verhaal 
brengt.

Kijk je soms terug naar jouw 
scènes?

Ruben: Ik bekijk mijn scènes 
altijd opnieuw. Ik ben heel 
kritisch voor mezelf, soms te 
hard. Ik zie elke kleine fout die 
anderen niet zien. Maar over 
het algemeen ben ik trots op 
mijn werk.

Studeer je nog?

Ruben: Ja, aan Thomas More 
in Mechelen. Ik ben al zes 
jaar bezig, met een pauze 
ertussen. Nu volg ik vooral 
keuzevakken als fotografie 
en Photoshop. Binnenkort 
ben ik volledig klaar.

Je woont in Brussel. Heeft 
die stad invloed op je?

Ruben: Zeker. Ik ben echt 
blij dat ik Brusselaar ben. De 
diversiteit, de talen, de metro, 
de sfeer … Ik mis het als ik 
te lang in Antwerpen ben. 
Brussel is gewoon mijn plek. 
Ik dacht vroeger dat ik naar 
Antwerpen zou verhuizen, 
maar dat wil ik nu totaal niet 
meer. Ik zit hier goed.

Zie je jezelf ooit internationaal 
gaan?

Ruben: Theoretisch: ja. In 
de praktijk: nee. Mijn Engels 
is slecht. Ik kreeg ooit een 
aanvraag voor een Netflix-
project, maar ik moest 
Amerikaans Engels spreken 
en dat lukte echt niet. Als ik al 
een stap hoger zou ambiëren, 
dan eerder Nederland. Die 
markt is groter, en Hollandse 
rollen kan ik wel aan.
Maar echt internationaal 
beroemd worden? Nee. Dat is 
nooit mijn ambitie geweest. 
Vlaanderen alleen al is 
moeilijk genoeg.

Christelle Aho  6 GRLA
Eloïse Duvigneaud6 6 LAWE

INFORMATIEF 
Interview met Ruben Degroote, oud-leerling van SPC
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De oorlog was nu echt 
voorbij. De repressie niet. 
In onze klas zaten enkele 
kinderen van “zwarten” , 
die in de gevangenis zaten 
opgesloten, verdacht van 
collaboratie met de bezetter. 
Op school was daar niets van 
te merken, maar sommige 
klasgenoten treurden in 
stilte. 

Geen honger meer, betere 
kledij, dus meer verweer tegen 
de toen nog koude winters. 
Een grote nieuwigheid: 
schoenen met zolen in 
“crèpe” waarmee je door 
plassen kon lopen zonder 
natte voeten te krijgen. 
Helaas kwamen na enige tijd 
de aangeplakte zolen los met 
als gevolg een klepperend 
geluid bij elke stap.

Toen de schoolbel rin-
kelde kwam een statige 
indrukwekkende priester 
voor de rij staan. Het was 
de legendarische E.H. 

Plasmans, titularis van de 
zesde Latijnse, en prefect van 
het internaat. Op het eerste 
gezicht zag hij er streng uit, 
maar als hij u aankeek had 
hij een open blik, met een 
geruststellende glimlach. Zijn 
toga paste hem onberispelijk. 

De Vlaamse zesde Latijnse 
was ondergebracht in wat 
wij “het nieuwe gebouw” 
noemden op het gelijkvloers. 
Later werd het gebouw 
genoemd naar E.H. 
Brekelmans. Ik denk dat het 
nu aan de Franstalige sectie 
is toegewezen. Het was een 
mooi modern klaslokaal met 
nieuwe banken. Tegen de 
muur hing opvallend in grote 
blauwe letters de Latijnse 
spreuk: “ORA ET LABORA”.

Onze klas telde 40 leerlingen. 
Van onze oorspronkelijke 53 
in de zevende voorbereidende 
bleven er slechts 14 over, van 
de andere zevende 13 op 54. 
De rest waren nieuwkomers, 

aangevuld met enkele 
dubbelaars. Wij, de echte 
Jettenaren, vormden een 
kleine minderheid. 

De klaspopulatie bestond uit 
vier kolonies: vooreerst de 
“mannen van den boerentram” 
uit de noordrand. Zij bleven 's 
middags “ineten” in de refter 
van het college, samen met 
de tweede groep: de “mannen 
van den trein” afkomstig 
uit het pajottenland. Deze 
laatsten waren stoere 
binken: ze brachten overvolle 
brooddozen mee met een 
overvloed aan spek en eieren. 
De derde groep waren “de 
mannen van de stadstram”. 
Ze noemden zichzelf: “het 
werkvolk”. Ze pendelden 
richting het stadscentrum: 
Laken, Schaarbeek, Sint-
Joost-ten Noode, Evere. Op 
de tram haalden ze allerlei 
vandalenstreken uit, en floten 
naar de meisjes zonder enige 
schroom. De vierde groep, 
smalend “de intellectuelen” 

genoemd, waren wij, de 
autochtone Jettenaren. De 
populatie was derhalve zeer 
gevarieerd. Het was wel even 
wennen.

Latijn was het hoofdvak 
en werd ons met alle 
macht ingepompt. Wie 
geen goed geheugen had 
en zijn “vocabulaire” niet 
kende, werd meedogenloos 
achtergelaten. Maar met het 
vak godsdienst kon je de 
meeste punten verdienen. 
Plasmans bediende mij gul. 
We moesten de “nieuwe 
catechismus” leren. Na de 
Mechelse en de Brugse 

was dit voor mij de derde 
catechismus in mijn nog prille 
bestaan. Ik was verbaasd 
over de variabiliteit van onze 
christelijke godsdienst.

Frans en Nederlands kregen 
we van E.H. De Wit, in de 
wandelgangen “kadol” ge-
noemd die wegens zijn kleine 
gestalte een gezagsprobleem 
had. Hij compenseerde dat 
met het uitschrijven van 
“retenues” of strafstudies. 
Maar hij kon heel mooi en 
goed leesbaar op het bord 
schrijven.

Uiteindelijk haalden 10 
leerlingen op de 40 de 
eindstreep niet.
Dat was een gevoelige 
aderlating. De “triage” was 
begonnen.

Dirk Lahaye

Eerste rij v.l.n.r. Piet Van den Meer-
sche, René Van der Borght, Jan 
Mertens, Hugo Mosselmans*, Francis 
Meulenbergs, Dirk Lahaye, Raoul Van 
der Borght.
Tweede rij v.l.n.r. Roeland Schietekat, 
Frans Severs, Maurits Van Obbergen, 
Robert Balcaen, Wilfrid Cloet, Guido 
Magis, Marcel Maes, Guy Wijnant.
Derde rij v.l.n.r. André Peytier, Jan 
Aerens, Johnny Verlinden, Willy Stiers, 
Leo Van Haelst, Jaak De Bruycker, 
Robert Van Wijmeersch, Leo Bern-
aerd.
Vierde rij v.l.n.r. Eric Hellin, Jozef 
De Vos*, Karel De Goeyse, Frans 
Janssens, Luc Heyvaert, Robert De 
Duffeleer*, Willy Van de Maele, August 
De Ridder, Paul Blondeel.
Vijfde rij v.l.n.r. Daniel Van den 
Broeck*, Jean Zelderloo, Jean-Pierre 
Leemans, Jacques Naessens, André 
Monteyne, Jacques Vanderheyden, 
Guido Fauconnier.

Rechts de statige E.H. Plasmans.
* onzeker

ARCHIEF 
Zesde latijnse: E.H. Plasmans 1947 – 1948
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